
Schrijven, zingen
„Zingen vond ik op de lagere
school al leuk en ik merkte dat ik
dat kon. Ik heb later jarenlang
klassiek zangles gehad. En vanaf
de middelbare school schreef ik
ook teksten en liedjes, alleen, ik
vond ze nooit goed genoeg. Maar
op een gegeven moment dacht ik:
Bob, als je nou je kritische geest
even opzij zet en die teksten een
tijdje laat liggen voordat je ze weer
bekijkt? Misschien vind je ze dan
beter. En daarna vond ik ze ook
best wel goed. Zo werk ik eigenlijk
nog steeds als ik schrijf. Je merkt
het zeker wel, ik ben echt van de
kleinkunst.”

Sterkste Schakel
„Gisteravond hadden we weer een
voorronde van de Sterkste Schakel
(jaarlijkse wedstrijd voor onderne-
mers uit Rijnland, red.). Ik bereid
me wel voor, van tevoren weet ik
wat die mensen graag kwijt willen
over hun bedrijf, maar er is ook een

stukje improvisatie bij. Heel leuk.
Het gaat me om het plezier dat de
mensen hebben en het benadruk-
ken van hun bedrijf.
Op het moment dat ik met een
microfoon in m’n handen sta, voel
ik geen spanning meer. Maar een
half uur voordat ik ’op’ moet trek
ik me altijd even terug. Dan wil ik
geen gezeur aan m’n hoofd. Even
concentreren. Dat half uur helpt
mij enorm. Op zo’n finaleavond
van de Sterkste Schakel sta ik ach-
ter de coulissen en weet ik dat er
vier-, vijfhonderd man in de zaal
zit. Dan denk ik: waarom doe ik
dit? Maar eenmaal op het podium
denk ik: yes! Dan ben ik het kwijt
en heb ik ook geen angst meer om
fouten te maken.”

Het waarom
„Waarom ik op dat podium ga
staan? Omdat ik er ontzettend veel
energie van krijg. Omdat ik het
ongelofelijk leuk vind om de passie
en de blijdschap van mensen mee
te maken, met hen samen een
bepaalde sfeer te creëren en ook
om ze te verrassen. Bij de laatste
finale van de Sterkste Schakel kon-
digde ik ’spontaan’ – het was na-
tuurlijk van tevoren afgesproken –
aan om een liedje te zingen. Ik
voelde een golf door de zaal gaan
van: wat gaat hij nou doen? Want
er zit elk jaar een ander publiek en
de meeste mensen weten niet dat
ik ook zing.”

Goede doel
„Zingen is iets dat ik pas de laatste
paar jaar doe en helemaal niet
’commercieel’. Zo was ik laatst
gevraagd bij een vrouwenclub om
een hele avond met liedjes te vul-

len. Er zitten zeventig, tachtig
vrouwen in de zaal, en die huren
me dan in als ’de zingende advo-
caat’. Dan zeg ik: ’Ik ga nu gezellig
wat liedjes zingen, en in de pauze
lossen we die problemen met jullie
mannen ook nog even op.’ Dan is
het meteen lachen.
Halverwege maak ik die link met
het goede doel, zo van: ’Ik mag
vanavond voor u zingen, vanuit
mijn hart heb ik hopelijk uw hart
geopend en verwarmd. Het geld
dat ik daarvoor krijg, 150 euro, geef
ik één op één door naar de goede
doelen in landen als Roemenië en
Oekraïne. Dan gonst het in de zaal
– het ontroert me altijd weer – en
zie ik tasjes en portemonnees
opengaan en krijg ik twee-, drie-
honderd euro meer mee dan die
150 euro gage.”

Kritiek collega’s
„Ik timmer aardig aan de weg als
zingende advocaat en presentator.
Een paar jaar geleden heb ik daar
met collega’s een serieuze aanva-
ring over gehad. Een aantal vond
het niet goed voor het imago van
de zaak. Ik zei: ongetwijfeld zijn er
klanten die het ’raar’ vinden wat ik
doe, maar dat zijn dan klanten die

denk ik niet voor mij zijn wegge-
legd. Omgekeerd zijn er vast ook
mensen die het leuk vinden dat ik
me open stel en niet bang ben om
me te uiten. Uiteindelijk voel ik me
bij dat soort klanten toch meer
thuis.
We hebben toen een mediator
aangesteld waar beide partijen
feedback konden geven. In een
kwartier heb ik veel meer van mijn
collega’s gehoord dan in de jaren
daarvoor.”

Vallende blaadjes
„Anderzijds brengen die optredens
van mij publiciteit met zich mee,
en dat is toch ook goed voor het
kantoor?
Over omzet gesproken, daar is dit
jaargetijde geweldig voor. Als de
blaadjes vallen en het vroeg donker
is, worden mensen somber. Ze
kunnen dan veel minder hebben
en tillen veel zwaarder aan zaken
en problemen dan in juni, juli, als
de zon hoog aan de hemel staat. Ik
merk ieder jaar weer dat er rond
oktober, november een hausse aan
zaken en problemen bij ons kan-
toor binnen komt: ontslagen, met
elkaar vechtende vennoten, noem
maar op. Het is boerenkoolpsycho-
logie hoor, maar je merkt ook dat
mensen het nieuwe jaar met een
schone lei willen beginnen, ze
willen vóór 1 januari de dingen
hebben geregeld.”

Communicatie
„Communicatie is het aller-, aller-
belangrijkste in het leven, bij op-
tredens en in de advocatuur. Ik
vraag altijd aan cliënten: wat is nou
het échte conflict wat er onder uw
relaas zit? En: wat kun je zelf aan

de situatie veranderen? Dat vinden
ze dan een heel rare vraag. Ze rea-
geren vaak meteen van: het gaat
toch om die ’tegenstander’? Ja, zeg
ik dan, óók, maar het is wel zo dat,
als je jezelf verandert – en je hoeft
geen Gandhi te zijn om dat te
begrijpen – dat dan de hele wereld
verandert.
Vaak hebben mensen ook zoiets
van: ze moeten MIJ altijd hebben.
Dan vraag ik: wie zijn ZE? Wat
doen ’ze’ waardoor jij het gevoel
hebt dat ze jou altijd moeten heb-
ben? Als je verder vraagt, blijkt
vaak dat hun eigen emoties het
probleem in de weg zitten. Dat is
vooral bij ontslagen en echtschei-
dingen zo. Dáár zitten de grote
emoties in. Als je die eerst de ruim-
te geeft en ’er uit laat knallen’, dan
is de onderhuidse spanning vaak
weg en kun je rationeel verder
praten.”

Mensenmens
„Ik heb een onwijs grote interesse
in mensen, daar hoef ik helemaal
geen moeite voor te doen. En ik
ben ook heel nieuwsgierig. Ik
vraag altijd veel aan cliënten, want
het is echt leuk om te weten wat ze
beweegt. In deze tijd waarin ieder-
een zoveel prikkels krijgt, is zwij-
gen vaak goud. Als advocaat en
mediator moet je goed luisteren.
Ieder mens wil erkenning en her-
kenning. Je merkt vooral bij me-
diation dat het al de hele wereld
scheelt als mensen het gevoel heb-
ben dat ze even lekker hebben
kunnen spuien, dat er naar ze is
geluisterd.”

Soulplan
„Vorig jaar is Marieke, mijn vrouw,

overleden aan kanker. Na zo’n
verlies heb je veel verdriet, maar
tijdens het ziekteproces was er ook
woede en onbegrip. Onze visie in
de te kiezen behandeling liep uit-
een. Zoiets geeft een enorme aan-
slag op je relatie.
Maar ik geloof absoluut dat we
elkaar ooit weer zien. Ik ben spiri-
tueel en geloof dat, als het leven
eindigt, er een nieuw leven begint.
Dat zit in je soulplan. Natuurlijk is
het zo dat er ongelofelijk veel
verdriet bij komt kijken, maar het
idee is voor mij toch een troost.”

Helende kracht
„De goeroe die ik in 2002 heb
ontmoet en als een goede vriend
beschouw, is Sri Vasudeva. Toen ik
voor het eerst een bijeenkomst met
hem bijwoonde, was ik sceptisch.
’Een goeroe, wat zou dat nou?’.
Maar toen hij binnenkwam, was
het alsof iemand het geluid in mijn
hoofd uitdraaide. De volgende dag
sprak ik hem en toen ik in zijn
ogen keek, was het alsof ik in kop-
lampen met een groot licht staar-
de. Dat zei ik tegen hem, waarop
hij antwoordde: ’Ik reflecteer al-
leen jouw energie, mijn vriend’.
Vasudeva heeft mij geleerd dat in
ieder mens een goeroe schuilt, dat
je veel groter en sterker bent dan je
ooit zou denken. Ja, ik geloof in de
zelfhelende, zelf oplossende kracht
van ieder mens.”

Afscheid Marieke
„Marieke’s afscheidsbijeenkomst
was bizar mooi. Er kwamen vier-
honderd mensen voor naar Huis
ter Duin. Er heerste een mooie,
serene sfeer. Ik heb ’m zelf aan
elkaar gepraat. Ja zeg, ik dacht: ik

heb zoveel bijeenkomsten gepre-
senteerd: 071, LEF, de Sterkste
Schakel, alle mogelijke onderne-
mersverenigingen, dan zal ik het
bij mijn eigen vrouw niet doen?”

Thuisfront
„Ik heb een dochter en een zoon.
Sinds Marieke is overleden, ben ik
daar vader en moeder tegelijk voor.
Als ik daar aan denk, krijg ik af en
toe een soort paniekachtige reactie.
Dan zeg ik tegen mezelf: probeer
ze los te laten, dat is beter, maar
dat is voor ouders sowieso moei-
lijk.
Er is na Marieke’s overlijden niet
op me ’gejaagd’, nee, maar dat kan
ook niet, want ik heb een nieuwe
relatie. Dat is wel heel snel, maar
Linda en ik hebben elkaar al in
2002 bij die goeroe voor het eerst
ontmoet en ze heeft Marieke ook
gekend, dat is fijn. Het mooie van
deze relatie is dat er ruimte is voor
mijn rouw. Ik vergelijk rouw altijd
met een rivier waar je, als je er
doorheen waadt, hele stukken
wrakhout tegenkomt. Die gaan
dan tegen je hart aan schuren.”

Veel rollen
„Als advocaat zet in mijn opgedane
kennis in spreek- en luistervaardig-
heden en mijn interesse in wat er
in mensen omgaat, in. Ik probeer
de meest creatieve manier te vin-
den om een zaak te winnen. Men-
sen vragen me vaak: wat ben je
nou, advocaat, zanger, mediator,
schrijver of presentator? Dan zeg
ik: ik speel al die rollen en wissel
ze af. Vaak combineer ik ze, pri-
mair in mijn vak als advocaat en
verder ook als mens – om energie
en inspiratie op te doen.”

Hij is al dertig jaar advocaat, maar krijgt ook steeds
meer bekendheid als zanger, presentator, schrijver
en columnist, alias ’de zingende advocaat’.
Oegstgeestenaar Bob Heeren over zijn fascinatie
voor ’de mens’, het gedwongen afscheid van zijn
vrouw Marieke, spiritualiteit, de groeiende omzet bij
het vallen van de blaadjes en de emoties die
loskomen bij met name echtscheidingen en
ontslagen.

’Scheidingen
en ontslagen,

dáár zitten
de grote

emoties in’

Advocaat, want…
„Oorspronkelijk kom ik uit de Ach-
terhoek, maar ik belandde als acht-
tienjarige in Leiden om rechten te
gaan studeren. Want als je rechten
doet, ga je naar Leiden, dat was voor
mij duidelijk. En waarom die stu-
die, nou, simpelweg omdat ik niet
wist wat ik moest gaan doen. Mijn
leraar latijn op de middelbare
school zei: ’Waarom geen rechten?
Je bent creatief met taal, kunt din-
gen onthouden en combineren en
goed met mensen omgaan, dus die
studie is dan geen weggegooide
tijd.’ Later, bij een reünie, heb ik
hem nog bedankt voor dat advies.”

Paspoort
Naam: Bob Heeren
Leeftijd: 54 jaar
Woonplaats: Oegstgeest
Opleiding: studie rechten
Universiteit Leiden, oplei-
ding tot registermediator
MIN
Beroep: advocaat en ven-
noot bij RWV advocaten in
Leiden
Nota bene: hij treedt
regelmatig op als zanger,
presentator, mediator en
dagvoorzitter, is schrijver
en columnist, zie bobhee-
ren.nl
Burgerlijke staat: weduw-
naar van Marieke, relatie
met Linda Bol, dochter (27)
en zoon (21) 

Bob Heeren: ,,Ieder mens wil erkenning  en herkenning.’’ FOTO MIKE VAN BEMMELEN/ROB LAMPING

’Als de blaadjes
vallen, kunnen
mensen veel
minder hebben’

Bob Heeren is een veelzij-
dig mens, je komt hem
’overal’ tegen. Hij is al
jaren één van de bekende
gezichten bij advocaten-
kantoor RWV in Leiden,
waar hij zich vooral met
familierecht en scheidin-
gen bezighoudt. Maar
daarbuiten manifesteert hij
zich ook veelvuldig. Zo
presenteert hij de Sterkste
Schakel, de jaarlijkse Rijn-
landse verkiezing voor de
meest klantgerichte onder-
neming.
Ik heb me laten influiste-
ren dat hij bij de laatste
verkiezing de aanwezigen
verraste door ’een wonder-
schoon lied’ op de planken
te brengen. Bij navraag
blijkt dat de opzwepende
klassieker The Boxer van
Simon & Garfunkel te zijn
geweest.
Sinds kort is Bob ook vaste
columnist bij het zakenma-
gazine Rijnstreek Business.
Hij treedt op met een lied-
jesprogramma, waarvan de
gage telkens één op één
naar goede doelen gaat.
Ook praat hij jubilea en
alle mogelijke andere bij-
eenkomsten aan elkaar.
Triest genoeg moest hij dat
ook doen bij de afscheids-
dienst van zijn eigen
vrouw, Marieke, die vorig
jaar zomer aan kanker
overleed. Die bijeenkomst
werd door ruim vierhon-
derd collega’s, vrienden en
bekenden bijgewoond. Hij
praat daar makkelijk en
graag over, spiritualistisch
en overtuigd als hij ervan
is dat het leven niet eindigt
bij de dood. Tegelijkertijd
emotioneert het praten
over Marieke hem zéér.
Bob is een gedroomde
kandidaat voor deze inter-
viewserie, omdat hij toe-
gankelijk is, gemakkelijk
praat en er totaal geen
moeite mee heeft om in
zichzelf te laten kijken. Als
je ze elke week zo hebt,
dan hoor je mij niet meer.

Bob Heeren
is ’overal’
Miep Smitsloo
miepsmitsloo@planet.nl
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